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KOORREIS VLAANDEREN
2019

Van de redactie

Deze keer "alleen maar" een verslag van onze koorreis naar Vlaanderen. Een geweldig
gebeuren, niet in de laatste plaats door een excellente organisatie van onze reiscommissie.
Ook het weer werkte aan alle kanten mee, soms was het zelfs iets te warm maar dat mocht
de pret niet drukken. Er zijn geen vervelende dingen gebeurd waardoor we kunnen spreken
van een zeer plezierige en voorspoedige koorreis. Geniet u van de verslagen van enkele
koorleden. Weer veel leesplezier.

KOORREIS VLAANDEREN 2019

door Aad Vellekoop (B1)
Dag 1, vrijdag 30 augustus

De reiscommissie, bestaande uit John Trommel en Piet Bouterse, nodigde ons, na vele
maanden voorbereidend werk, uit om uiterlijk half negen aanwezig te zijn voor de Bergkerk,
alwaar twee bussen van Pasteur Reizen klaarstonden om ons naar het Vlaamse land te
brengen. De reis zou drie dagen duren en we zouden Brugge, Gent en Brussel aandoen en
verblijven in het Best Western Hotel in leper.

Rond half acht meldden zich de eerste reizigers met partners en koffers en natuurlijk ons
kostuum omdat er diverse malen opgetreden zou worden. Vanwege de zomerse temperatuur
waren diverse koorleden gehuld in de korte broek en spraken de verwachting uit dat het in
ieder geval die dag prachtig weer zou blijven en, ze kregen gelijk. Dat kostuum betekende
voor één koorlid helaas een valse start. Het kostuum bleek nog aan de kapstok thuis te
hangen. Als de wiedeweerga terug naar huis, kostuum oppikken en met dezelfde spoed
retour naar Den Haag. Met een kwartier vertraging konden we uiteindelijk met 56 zangers, 61
partners en introducees om kwart voor negen vertrekken.

De chauffeurs Gijs en Harry heetten ons van harte welkom en hoopten met ons op een
voorspoedige en vreugdevolle koorreis. Koffie en '
frisdrank waren beschikbaar waar al na een goed uur
dankbaar gebruik van werd gemaakt. Dit alles met de
wiebelende hulp van enkele dappere koorleden die
met “zeebenen” ons de drankjes aanreikten.

Rond twaalf uur kwamen we na ruim tweehonderd
kilometer in Brugge aan. We werden “losgelaten” met
de mededeling dat we Brugge mochten gaan bekijken
en dat we ons uiterlijk om kwart over drie weer bij de
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bussen moesten melden. De terrassen werden bestormd en de horeca zorgde er voor dat we
onze buikjes konden vullen met alles wat Brugge te bieden heeft. Koffie, thee, grote stukken
gebak, een heerlijk Belgisch biertje, een uitgebreide lunch of een knapperig broodje. Daarna
lekker wandelen door een zonovergoten historisch Brugge waarna we ons weer keurig, nou ja,
op een enkeling na, op de afgesproken tijd meldden bij de bussen en op weg gingen naar leper.
Na ruim zeventig kilometer kwamen we om kwart voor vijf aan in ons hotel. Een prima
onderkomen met ruime kamers en prima voorzieningen. Inmiddels was de temperatuur buiten
aardig opgelopen naar zo’'n 28 graden maar in het hotel voelde het goed aan. Om half zes
werden we “in kostuum” verwacht aan het diner. Eerst even lekker douchen, aankleden en naar
de eetzaal. Daar wachtte ons de tweede “warme douche”. De temperatuur in de eetzaal bleek
helaas inmiddels opgelopen naar dertig graden en de koorleden in kostuum zaten te puffen
boven hun “warme hap”. Maar, ondanks de warmte, lieten we ons de maaltijd prima smaken en
genoten van een heerlijke warme hap.
Om half acht werden we verwacht bij de
Menenpoort in leper. Een majestueus
herdenkingsmonument waarbij sedert 1929
iedere dag (!) om acht uur’s avonds een korte
ceremonie wordt gehouden ter nagedachtenis
aan de ruim 56.000 soldaten die daar tijdens de
1e wereldoorlog zijn gesneuveld. Zeer
indrukwekkend en waaraan wij mochten
_ meewerken door het zingen van “The Mansions
= i M of the Lord”.
De bussen brachten ons rond half negen weer naar ons hotel waar de mannen snel de
koorkleding verwisselden voor iets gemakkelijks en de barman van het hotel ons zeer
bereidwillig van de nodige dorstlessers voorzag. Een sfeervol samenzijn volgde waarin men
elkaar, gelet op de vele zeer geanimeerde gesprekken, ongetwijfeld een stuk beter leerde
kennen. Rond elf uur lagen de meesten van ons op €én oor om nog even na te mijmeren waarna
de slaap ons te pakken kreeg na een prachtige dag.

KOORREIS VLAANDEREN 2019

door Jan van Dop (T1)
Dag 2, zaterdag 31 augustus

Op zaterdag 31 augustus 2019 om 06:00 uur liep in mijn hotelkamer de wekker af.

Ik schrok wakker, keek om mij heen en zag een mij onbekende pen op het nachtkastje liggen. Ik
nam de pen in mijn hand en zag wat er op stond: Doorgeefpen. Aad-Jan-Peter.

Aad had dus de pen aan mij doorgegeven. lk heb de pen de gehele dag vastgehouden om het
€én en ander vast te leggen. En dat was heel wat. De dag begon al vroeg in de ontbijtzaal waar
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet klaarstond. Ik telde ruim vijftig smakelijke eet- en
drinkgerechten. Heeft u gezien hoeveel soorten kaas er lagen? (Ter vergelijking: Nog niet zo

E-mail lang geleden waren we in een hotelletje in Luxemburg waar het overweldigende ontbijt bestond
C""mf"ne"kw@hemet'm uit een hard broodje, kuipje jam, kuipje boter en de keuze uit thee of koffie. Met gevoelig
mfgﬁnmmkm. tandvlees gingen we even verderop naar Mac Donald om wat bij te eten). Na het ontbijt

vertrokken we met de bussen naar Gent. Op de Vlasmarkt stapten we uit en liepen in colonne
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door de stad naar de aanlegsteiger van onze twee rondvaartboten. We gingen over een wat
wankele loopplank en trapje aan boord en toen we allemaal een zitplaats hadden gevonden
gingen we de stad Gent vanaf het water verkennen. Het was een uitgekiend vaarrondje omdat

' we het mooiste van de stad te zien kregen. En het was
natuurlijk prachtig weer om te varen. Onder één van de
bruggen besloten de twee kapiteins om elkaars schepen te

enteren en tot stilstand te brengen. Zij wilden het koor horen
! zingen. In de stad hoorde het publiek dat onder deze brug
My Lord what a morning werd gezongen. De tevreden
schippers verbraken de entering en brachten de schepen
terug naar de aanlegsteiger. We verspreidden ons over de
stad om datgene te doen waar we zin in hadden: Wandelen,
bezichtigen, winkelen, terrasje pakken, plassen, lunchen, met in het achterhoofd dat we om 15:00
uur in de Sint Baafskathedraal een inloopconcert moesten geven. De opmars naar dit concert
was behoorlijk ingewikkeld. De bus bracht ons vanaf de Vlasmarkt naar de Sint Michielskerk. In
deze kerk werd in een krappe ruimte omgekleed. Daarna te voet naar de Sint Baafskathedraal.
Wat moeizaam opstellen, inzingen en concert: “Dankt, dankt nu allen God”, “Veni Jesu”, “Abba
Vader”, “The Mansions of the Lord”, “Steal away”, “My Lord what a morning”, “Swing Low”,
“Nearer my God to Thee”, “Ga met God”, “I need Thee”, “Dank Sei Dir herr”. Vanuit de
Kathedraal liepen we in stralend weer terug naar de Sint Michielskerk om ons weer te verkleden.
Aan het eind van de middag vertrokken de bussen in de richting van leper. De chauffeurs
maakten onderweg een stop bij een militaire begraafplaats met graven, monument en kazemat
uit de tijd van de éérste wereldoorlog. Die vreselijke oorlog was ter plaatse voelbaar. Al die jonge
jongens. Al die onbekende jonge militairen. Op de graven de tekst “Zij zijn bij God”. Stil reden we
verder naar het hotel waar we van een goed drie gangen menu mochten genieten. Er werd
tijdens dit diner heel wat afgepraat. Voor het naar bed gaan werden alle te vinden ruimten in het
hotel in beslag genomen door de CRMers en hun introducees. Het was misschien geen feest
maar het was wel gezellig.
Het mooie weer bleef ons de gehele dag tot laat in de avond vergezellen. Misschien was het voor
sommigen wel eens te warm. Maar dit was toch wel een stuk beter dan de hele dag regen en
onweer. Ik liep nog even langs de kamer van Peter en deponeerde de doorgeefpen op z'n
nachtkastje.

KOORREIS VLAANDEREN 2019

door Aad Vellekoop (B1) en Peter Willemse (T2)
Dag 3, zondag 1 september

De doorgeefpen kwam dus, zoals afgesproken voor de derde reisdag, terecht bij mij, Peter
Willemse. Alleen, jullie weten dat inmiddels wel, ik ben een “enthousiaste en gezellige”
verslaggever en kon me niet inhouden wat schrijven betreft en schreef daarom niet alleen over
deze zondag maar ook nog wat over de vorige twee dagen. Maar onze redacteur, Aad VeIIekoop
heeft in goed overleg wat correcties aangebracht waardoor dit laatste v
deel een bijdrage van ons beiden is geworden.

fmlnnenkoor@hemetnl De zondag begon zoals de andere dagen met een prima en zeer
Websie gevarieerd ontbijt. De mannen in koorkleding want om half tien werden §
www.crmmannenkoor.nl we bij de bussen verwacht om naar de Sint Maartens-kathedraal in
leper gebracht te worden. We mochten meewerken aan de Hoogmis
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en we kregen een ruime plaats direct naast het altaar. Een indrukwekkende kerk en een prachtig
orgel met daarop natuurlijk Aarnoud als organist. Ons zingen ging prima en na afloop mochten
we diverse complimenten in ontvangst nemen. Inmiddels was het twaalf uur geworden en
dachten we na de kerkdienst een heerlijk kopje koffie te drinken. Nee dus, direct naar de bussen
was de opdracht.

Brussel wachtte op ons. Maar, wel kregen we een rijkgevuld lunchpakket uitgereikt waarin een
heerlijk “natje en droogje” zat. Omdat we toch anderhalf uur in de bus zouden zitten had Aad
Vellekoop bedacht om een woordspel uit te delen (in bus rood). Dat was bij een vorige koorreis
goed bevallen en dus voor herhaling vatbaar. Bovendien wilde iedereen wel het beloofde varken
winnen bij nul fouten. Dat lukte Arie en Marianne Mos en onder luid applaus werd de prijs

Om drie uur moesten we aantreden voor een
inloopconcert in de Sint Michiels en Goedele-
kathedraal. Een majestueuze kathedraal, een
indrukwekkend bouwwerk, zeker te vergelijken met de
Notre Dame in Parijs, geweldig. Staande op het
hoofdaltaar mochten we het publiek, dat in behoorlijke
mate aanwezig was en bleef, van ons kunnen
blijkgeven. Als kers op de taart hadden we ook de
medewerking van Sea Yong Kim met haar prachtige
sopraanstem. Aldert wist ons tot een welluidend
mannenkoor te stimuleren en veel toeristen bleven op hun plekje zitten tijdens ons zingen.

Na afloop van het inloopconcert mochten we ons gaan verkleden om te vertrekken naar
Terheijden (Ned. N.Br.) waar we ons slotdiner zouden hebben. Nou, dat verkleden was weer een
“ sfeervol samenzijn”. Ziet u het voor u: 60 kerels op een kleine 40 vierkante meter. Het was
natuurlijk dringen geblazen, goed opletten of je je eigen hemd aantrok, de juiste broek in de
kledinghoes opborg, waar zijn m’n schoenen gebleven, waar is m’n concertmap, nou moet ik nog
plassen ook, wie heeft m’n strik gezien? Kortom: niet comfortabel maar wel heel leuk om mee te
maken.

Rond half vijf vertrokken we naar Nederland en na 120 kilometer bereikten we restaurant De
Gouden Leeuw in Terheijden. Lange tafels stonden klaar en weldra hadden we onze aperitiefjes
waarna er een heerlijk diner opgediend werd. Inmiddels was het ook de hoogste tijd geworden
om allereerst onze beide chauffeurs Gijs en Harry te bedanken. John Trommel zette beide
mannen in het zonnetje en prees de deskundigheid en de rust waarmee deze mannen van onze
reis een veilig gebeuren hebben gemaakt hebben.

Toen was het de beurt aan Gertjan Boekestein die de reiscommissie een dikke pluim voor een
zeer geslaagd weekend toedichtte hetgeen met een daverend applaus werd beaamd.

Rond acht uur vertrokken we weer richting Den Haag en een tweede woordspel werd uitgedeeld.
Nu was de hoofdprijs een leverworst. Helaas waren er teveel winnaars zonder fouten dus werd er
onder luid gemor afgezien van uitgifte van leverworsten.

Was er tijdens het hele weekend geen druppel regen gevallen, toen we de grens van Den Haag
overschreden regende het pijpenstelen. Nu kregen we niet vanwege de warmte en het zingen
natte ruggen maar van het uit- en inladen van onze bagage.

Moe maar voldaan vertrokken we naar onze huizen met een dankbaar gevoel over een zeer

E-mail geslaagde koorreis.

crmmannenkoor@hetnet.nl

Website
www.crmmannenkoor.nl
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