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Van de redactie

De dagen korten nog steeds en Kerst nadert.
Voor velen van ons een sfeervolle tijd maar voor
anderen een tijd waarvan men hoopt dat hij zo
snel mogelijk voorbij is. Een groet in de vorm
van een kaart, een telefoontje of een bezoekje
betekent dan heel veel. Als we het licht uit onze
huizen op deze manier een plaatsje bij die ander
kunnen geven maakt hen, al is het maar even,
maar ook onszelf, een blij mensenkind.

De redactie wenst u fijne en gezegende
kerstdagen toe en voor 2018 alle goeds.

Van de bestuurstafel

Kort verslag bestuursvergadering 20 november 2017

Afwezig waren Huub van der Meer
(ziekenhuis) en Gertjan Boekestein

Opening

John opent de vergadering met het lezen van
een stukje van dominee Troost, getiteld “In Uw
Licht zien wij het Licht'.

Notulen en actie/besluitenlijst van
de vergadering d.d.26 oktober 2017
De notulen worden vastgesteld en de punten
van de actielijst worden nagelopen. Naar
aanleiding van de verkregen informatie is de
uitnodiging om in januari 2018 te komen
zingen in Maasland afgewezen.

Ingekomen en uitgegane post
Van Arie Tuit is een brief ontvangen dat hij

1/4

Kerst
door Cobie Verheij

Schemering omhult de aarde,
duisternis komt naderbij,
vrede valt uiteen in lagen,
hart onrustig, stil in mij.

Zou er ooit nog vrede komen,
gaat de wereldstrijd voorbij,

wil ik van het Kind nog dromen,
in de strijd van dit getij?

Staat de kerst nog in het teken
van het pasgeboren Kind?

Of zijn wij de moed verloren,
is er nog iets dat ons bindt?

Ja, het Licht schijnt door de wolken,
straalt en geeft een heel nieuw zicht
op Gods Zoon die werd geboren,
Hij, ons voorbeeld "Lichtend Licht"

vanwege zijn gezondheid zijn lidmaatschap moet
opzeggen. Dit is inmiddels aan de leden
medegedeeld.

De KCZB heeft alle aangesloten koren een
uitnodiging gezonden om deel te nemen in een
commissie Visie 2025. Er zal hiervoor een koorlid
worden gevraagd.

Een koorlid heeft gevraagd om tijdens het
Kerstconcert weer een pauze in te lassen en om
zoals vroeger weer een schriftlezing te verzorgen.
Besloten is om deze verzoeken niet te honoreren.
Hij heeft inmiddels een antwoord gekregen.

Bij de kerstconcerten van ‘De Lofstem’, ‘Songs for
You’ en ‘Jubilate’ zullen verschillende
bestuursleden aanwezig zijn.

Evaluatie activiteiten
Geen
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Concert- en activiteitenagenda

za 09-12-2017:inloopconcert Grote Kerk
Schiedam: de circulaire met het programma is
inmiddels verzonden.

z0 10-12-2017: Zondagavondzang Immanuelkerk
Maassluis: idem

vr 22-12-2017: Jubileumkerstconcert H. Antonius
Abt: John en Piet hebben op 8 november een
bezoek aan de kerk gebracht en gesproken met de
beheerder. Met de podiumbouwer zijn afspraken
gemaakt voor opbouw en afbraak van het podium.
De corsages voor de mannen zijn besteld, evenals
het ‘kadootje’ voor alle bezoekers. Er zullen
familieleden van de mannen worden gevraagd om
de ‘kadootjes’ na het concert uit te delen.

z0 11-03-2018 17.00 uur: Dienst aan Zee
Bethelkerk Scheveningen

wo 21-03-2018 21.00 uur: Algemene
ledenvergadering

wo 18-04-2018 20.00 uur: Voorjaarsconcert H.
Bartholomeuskerk Poeldijk samen met Honsels
Harmonie (met mogelijk een generale repetitie op
dinsdagavond 17-04).

wo 27-06-2018: slotrepetitie

wo 29-08-2018: aanvang repetities

z0 02-09-2018 10.00 uur: Duinendienst
Julianakerk Scheveningen

70 16-12-2018 17.00 uur: medewerking aan een
kerstdienst van het Leger des Heils in Vlaardingen
vr 21-12-2018 20.00 uur: CRM Kerstconcert H.
Antonius Abt Scheveningen

Voor 2018 is voor een concert in Mijdrecht/Wilnis
als voorlopige datum 13 oktober gepland. Verder
wordt gekeken naar de mogelijkheid om in 2018
mee te werken aan een dienst in de Bergkerk.
Voor 2019 is een Kerstconcert gepland in de
Groote Kerk van Maassluis op zaterdag 14
december.

Toekomst C.R. M.

In verband met de ziekte van Huub van der Meer is
besloten om voorlopig te stoppen met het
uitwerken van de verkregen suggesties tot een op
de jaarvergadering van 2018 te presenteren
beleidsplan. Het bestuur is van mening dat de tijd
tot de jaarvergadering daarvoor nu te kort is en de
inbreng van de voorzitter bij de totstandkoming van
dit beleidsplan is van belang.

Omdat het herstel van Huub naar het zich laat
aanzien maanden in beslag zal nemen is besloten
om oud-voorzitter Aad Vellekoop te vragen tijdelijk
het voorzitterschap waar te nemen.

Financién

Bij afwezigheid van Gertjan: geen bijzonderheden.
De circulaire over de contributieverhoging per 1
januari a.s. wordt begin december
verstuurd/uitgereikt.

Diversen

John heeft de eerste contacten gelegd met
‘Orpheus reizen’ voor een concertreis in 2019. Als
er zo'n reis komt zal het weer met partners zijn.
Vanwege de sociale contacten, niet alleen tussen
de mannen maar ook juist met de partners, hecht
het bestuur aan hun aanwezigheid. Het reisbureau
komt te zijner tijd met een eerste plan hiervoor.

Volgende vergadering

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt
gehouden op maandag 18 december. Brieven en
mails die voor die datum
binnen komen worden in
principe op die vergadering
besproken en pas daarna
beantwoord.

Van onze penningmeester

Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de contributie per betaalperiode:

€ 20,00
€ 120,00

* bij betaling per maand
* bij betaling per halfjaar

* bij betaling per kwartaal
* bij betaling per jaar

€ 60,00
€ 240,00

Het bankrekeningnummer waarop de contributie overgemaakt kan worden is NL 26 INGB 0000 5939 68

ten name van CRM.
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Even voorstellen ......,, ik ben Frank Valens (B2)

WIE BROMT DAAR? :
ER UIT"
SNEU VERHAAL MET EEN GOED EINDE.

Als klein kind ging ik niet graag naar de kerk, we waren met 11 kinderen thuis en | g /
zondags gingen wij naar de Hoogmis. We zaten samen met vader en moeder in
bank 9, de hele bank was voor ons. Ik verveelde me stierlijk, zat altijd onderste
boven en of achterste voren, maar het was nooit goed.

We gingen ook vaak naar het" Lof" en dat beviel mij al wel beter, dan werd er veel gezongen. Uit volle
borst zong ik dan mee met " Oh, Sterre der zee" of ""Oh hoofd vol bloed en wonden" en ook met kerstmis
en of Pasen, met die kaarsjes vond ik het ook prachtig in de kerk. (Maar verder had ik er niet veel te
zoeken.)

Ik speelde liever buiten, voetbal, tikkertje, ruitje tik, bijen vangen in een lucifersdoosje, dat zoemde zo
leuk.

Op de lagere school kregen we zangles, daar was mijn hoop op gevestigd.

De les kregen we van een meneer de Bond? Merkwaardige naam, hij maakte het voor mij tenminste wel
erg bont, want bij de eerste les moesten we wat “ tonen” laten horen en de meester? liep dan vol
concentratie langs de banken om te horen hoe iedereen het er vanaf bracht. Zo met één schuin naar
voren gericht. En jawel hoor, bij mij kwam hij heel dichtbij staan, ik kreeg al 'n raar voorgevoel en hij
schalde: ‘Wie bromt daar?”

Jullie raden het al, die brommer was ik. “Eruit! En hij wees mij streng de deur uit en de rest vd les moest
ik op de gang staan vervelen. Dat is natuurlijk vragen om balorigheid en een zangcarriére zat er niet meer
in.Op de eerste dag van de HBS kregen we weer een test wie er mooi kon zingen, je begrijpt het al, ik
was de eerste die eruit vioog.

Jaren werd het niks met die zang, al hadden wij altijd reuze lol in de bus (ik kon goed hockeyen en we
gingen overal heen) en in de bus zongen we 'veel. Een repertoire met christelijke liederen hadden we
natuurlijk niet, wel veel "Kaatje ging eens water halen in een hele diepe put..". .de rest zal ik jullie
besparen. Af en toe zei de pater die vaak mee ging: "En nu de nette versies jongens".

Vele jaren later ging ik eens mee naar een zangavond van een Christelijk gemend koor in Alphen aan de
Rijn. Ik kwam in gesprek met de dirigent en die vroeg mij of ik ook niet op het koor wilde komen. Ik zei,
"Ik, graag zelfs, maar ik kan niet zingen". Hij keek me met een frons aan en zei, "Niet zingen? ledereen
kan zingen!", "Ja”, zei ik “dat zal wel maar ik kan ‘t niet!” Hij zei, "Dan kom je op het koor"en zo
geschiede. Jaren heb ik daar met veel plezier gezongen, regelmatig vond ik de sopranen zo mooi dat ik
vergat dat de tenoren(was ik toen nog) er ook nog wat geluid bij hoorden te maken.

Enfin, vele jaren verder en allerlei verschillende koren (groot, klein, gemengd)
wordt mij gevraagd om bij het CRM te komen zingen en zo geschiedde.

Het mooie van zingen vind ik o.a. dat ik er energie van krijg, ik ga altijd fitter naar
huis dan dat ik kom. Alle zintuigen en emoties komen aan bod. Gratis en voor
niets. Fitness en focus. Hoe meer je zingt hoe leuker het wordt, geldt natuurlijk ook
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voor heel veel andere bezigheden. Verder vind ik het ook heel boeiend om te ervaren hoe de verschillende
religies, geloven, filosofen, kunstenaars, componisten, praatjesmakers, stille- fluisteraars, pogingen doen
om een uitbeelding van "Het Mysterie?" te geven.

Na mijn 12e ben ik er tenminste nooit meer uitgestuurd, dat is al heel wat.
Dat ik nog lang mag zingen.

Een jubilaris

Wim Heijsteeg was op 17 november jl. 25 jaar lid van CRM. Niet alleen een prima
zanger die, geloof ik, alle partijen al gezongen heeft, en met gemak!, maar die ook
zijn schouders onder het verenigingswerk heeft gezet. Hij was 4 jaar secretaris,
redacteur van de CRM Nieuwsbrief en verzorgde vele malen de opmaak van de
stukken voor de ledenvergadering. Daarnaast doet hij zijn uiterste best om de CRM
historie op verantwoorde wijze vast te leggen en ons middels zijn onvolprezen
schrijverstalent deelgenoot te maken van de CRM belevenissen. Wim, dank voor je

inzet en we hopen dat je nog vele jaren CRM-mer mag zijn.

Ten slotte........

"Wie spreekt, hoort wat hij al weet. Wie luistert, hoort misschien iets nieuws"

Ledenmutaties
Op 29 november 2017 is Frank Buursema als lid geinstalleerd.
Ook van deze kant een hartelijk welkom aan Frank en we hopen op veel plezierige zangjaren met elkaar.

Agenda

2017

22-12 Jublieum Kerstconcert, 20.00 uur, H. Antonius Abtkerk Scheveningen
2018

11-03 Dienst aan Zee, 17.00 uur, Bethelkerk Scheveningen

21-03 Algemene Ledenvergadering, 21.00 uur

18-04 Voorjaarsconcert, 20.00 uur Bartolomeuskerk Poeldijk m.m.v. Honsels Harmonie
27-06 Slotrepetitie 20.00 uur Bergkerk

29-08 Aanvang repetities na zomervakantie

02-09 Duinendienst, 10.00 uur, Julianakerk Scheveningen

13-10 Najaarsconcert Mijdrecht / Wilnis ?7?

16-12 Medewerking Kerstdienst, 17.00 uur, Leger des Heils Vlaardingen
21-12 Kerstconcert, 20.00 uur, H. Antonius Abtkerk Scheveningen
2019

14-12 Kerstconcert Groote Kerk Maassluis
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